Mattheiis 26 vers 20-35

. > De instelling van het Heilig
De Ey bel er by Avondmaal

Zoek in de Bijbel het evangelie naar Mattheiis op. Neem hoofdstuk 26 voor je.
Telkens staat voor de invul-zin een Bijbelvers aangegeven. In dat Bijbelvers
kun je het antwoord vinden.
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Wat is ,iemand verloochenen”?

Wordt het Heilig Avondmaal nu nog
gevierd? Waaraan denken wij bij die
viering?
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Jezus en Zijn discipelen zongen de
lofzang. Hiermee worden de psalmen 113
t/m 118 bedoeld. Deze psalmen werden
altijd tijdens en na het Pascha gezongen.
De psalmen 113 t/m 118 worden samen
het Hallel genoemd.

Neem je psalmboek en zing samen één of
meer verzen uit het Hallel.

Petrus gewaarschuwd

Er zijn discipelen.

Jezus zegt: ,Voorwaar,

Alle discipelen vragen: ,,

Ook Judas vraagt dit. Jezus antwoordt:

Jezus neemt het brood, breekt het en zegt: ,Neemt,

Hij neemt de drinkbeker, en zegt: ,Drinkt allen daaruit; want dat is

mijn

Als ze de gezongen hebben, gaan ze naar de

Onderweg zegt Jezus, dat zij Hem allemaal in de steek zullen laten.
Maar Petrus zegt: , Ik zal U nooit
Jezus zegt tot Petrus: ,Eer de gekraaid zal hebben, zul je

Mjj maal verloochenen.”

Jezis mef de discipelen op weg naar Gethsemané' ...
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