Lukas 19 vers 1-10

?ﬁde bijeel erbif..

Jezus in gesprek met Zachéiis

Lees Lukas 19 vers 1-10.

Hieronder staat het verhaal in eigen woorden,
alleen: Alle zinnen staan door elkaar. Geef
door nummers in de hokjes te plaatsen de
goede volgorde van de zinnen aan

Jezus zag hem zitten en zei: ‘Zachéiis, kom
vlug naar beneden, want Ik wil bij jou op
bezoek komen.’

De mensen konden het niet hebben dat Je-
zus bij zo'n tollenaar naar binnen ging.

1 Zachéiis was een rijke opper-tollenaar die
in Jericho woonde.

Jezus zei: ‘Er is zaligheid in dit huis geko-
men. Want Ik ben gekomen om te zoeken
en zalig te maken wat verloren is.’

Hij wilde Jezus zien, en omdat hij klein
was, klom hij in een vijgeboom die langs
de weg stond.

Snel kwam Zachéiis naar beneden, en bljj
ontving hij Jezus in zijn huis.

Zachéiis zei: ‘Ik geef de helft van mijn goe-
deren aan de armen, en als ik iemand iets
door bedrog afgepakt heb, geef ik dat vier-
dubbel terug!’

Zachéus in de vijgeboom

@n over fe praten ooo.

Liefde tot God geeft liefde tot je naaste.

Hoe zie je dat in deze geschiedenis?
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